
PaPoea-Nieuw-Guinea

Papoea-Nieuw-Guinea 
Helemaal aan de andere kant van de wereld ligt 
de Grote Oceaan. We noemen die ook wel de Stille 
Zuidzee. In die oceaan liggen heel veel eilanden, grote 
en kleine, bewoond en onbewoond. Daar liggen ook 
de Carteret Eilanden, die horen bij het grote eiland 
Papoea-Nieuw-Guinea. 

Er wonen 2.700 mensen op de Carteret Eilanden. 
In hun eigen taal heet het eiland ‘Tulun’, dat betekent: 
‘de mensen van de grote zee’. Het is er heel mooi met 
witte stranden. Maar de Carteret Eilanden zijn 
in gevaar.

Over de hele wereld verandert het klimaat. De aarde 
wordt warmer en de zeespiegel stijgt. Ook bij de 
Carteret Eilanden. Die liggen maar één meter boven 
de zeespiegel. Er zijn al veel stukken land in zee 
verdwenen. De Carteret Eilanden zullen helemaal 
verdwijnen en de mensen zullen moeten verhuizen 
naar andere eilanden.

Papoea-Nieuw-Guinea

KinderKrant

De mensen van de 
Carterets geven 
de moed niet op.



Mangroven Rangers 
Kinderen en jongeren planten mangrovestekjes. 
Ze krijgen uitleg hoe ze dat moeten doen. Ze krijgen 
lessen zodat ze “mangroven rangers” kunnen worden. 
De mangroven kunnen ervoor zorgen dat het langer 
duurt voordat het eiland in de zee zinkt. Zo is er 
genoeg tijd om alle mensen en dieren te verhuizen.

Door het zoute zeewater gaan De 
palmbomen dooD en kan de zee 
nog verDer het eiland opstromen.

Geen internet of wifi
Op de Carteret Eilanden is geen internet. 
Maar vervelen doen de kinderen en jongeren 
zich helemaal niet.

De watertaxi is 
vaak het enige 
vervoermiDdel  
tussen De eilanDen.

U hebt de wereld gemaakt
Lieve God,
ik weet,
U bent goed.
U heeft alles voor ons gemaakt:
de zon, de maan, de sterren,
de aarde,
de zee, de vogels en de bloemen;
alles wat leeft;
alles wat stilstaat;
alles wat beweegt;
alles wat ik zie;
alles wat voor mijn ogen verborgen is.
U heeft alles gemaakt, lieve God,
U bent groot, U bent goed.
U bent onze vriend.
Amen.



Wat kun jij 
doen voor de 
kinderen in 
Papoea-Nieuw-
Guinea?

In het eerste weekend van oktober vieren we 
in de katholieke kerk Wereldmissiedag van 
de kinderen. Dit jaar is dat op 5 en 6 oktober. 
Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Dat doen ze door van hun zakgeld 
een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje 
van Missio te doen. Dat kun jij ook doen! 
Dit jaar helpen we de kinderen in Papoea-
Nieuw-Guinea. Vooral de kinderen die wonen 
op de Carteret Eilanden, zodat zij genoeg 
mangrovestekjes kunnen planten.
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