
Geef voor 
Papoea-
Nieuw-
Guinea



Goede God, 
U komt ons tegemoet in de natuur – 
in het water, op het land, in de hemel.
De heldere stralen van de zon in de morgen, 
de gouden kleuren in de avond schilderen
de hemel vol schoonheid.
Het land is vol van overvloedig groen, 
bomen, struiken, gewassen, vruchten.
Het water herbergt dieren van iedere soort.
U hebt deze rijkdom in onze handen gelegd.

Geef ons hier in Nederland en de mensen in 
Papoea-Nieuw-Guinea wijsheid, 
hoop en kracht,
dat wij verantwoordelijk met 
deze gaven omgaan,
dat wij ons verwonderen over de diversiteit 
van de schepsels, het water, het land
en de hemel.

Geef ons de hoop dat onze inzet,
zelfs als het klein lijkt, niet vergeefs is.
Dat bidden wij voor ons en onze zusters en 
broeders in Papoea-Nieuw-Guinea.

Amen.
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